1979 1 MAYIS'IND 


dö l Mayıs'ın Taksim alanında kutlanması 


isteği bütün demokrat 


ilerici güçlerin isteğidir. 


TEK TiP DEMOKRATIK 


TüZüK UYGULAMASINA 
GEÇİYORUZ 


© Sınıf ve kitle sendikacılığı 


ileri bir adım atıyor 


DİSK 6. Genel Kurulu DİSK üyesi sendikaların: 


© İçe dönük demokrasiyi tam olarak uygulamasını, 

© Bunu gerçekleştirecek olan tüzüklerin demokratikleştirilmesini, 


Tabanın söz ve karar sahibi olmasının genel ilkelerini, belirleme görevini vermişti. 


Bu amaçla DİSK Yönetim ve Yürütme Kurulları genel kurul sonrasında hemen çalışmalara başladılar. Tüm üye sendikaların yürütme 


kurulları Ören Toplantısında sınıf ve kitle sendi- 


kacılığının temel ilkelerini tartıştılar Yönetim Kurulu da tartışmaların ışığında bu ilkeleri belirleyip bir kitapcık olarak yayınlamıştı. 


Bu görev doğrultusunda çalışmalara başlayan DİSK Yönetim ve Yürütme Kurulları, önce üye sendikalardan, oluşturulacak tek tip tüzük ile ilgili görüş ve önerilerini istemiş, bu doğrultuda hazırlanan tüzük taslağını sendikaların eleştirilerine sunmuştur. Gelen eleştiriler gözönüne 

(Devamı 4. Sayfada) 


ğ l Mayıs'ı 


kutlamak 
DİSK'in temel görevidir. 

Bu görevi genel 

kurul ve tüzük 


vermiştir. 


istanbul Valiliğine 


İstanbul 


Mayıs işçi sınıfının bayramıdır. Bugün işçilerin günde 14-16 saat değil, 8 saat çalışmak için verdikleri mücadeleyi simgeleyen bir gündür. 1 Mayıs işçi sınıfı yurtseverliği ile işçi sınıfının uluslararası dayanışmasının vurgulandığı bir gündür. 


1 Mayıs'lar 1890 yılından bu yana 
tüm dünyada işçilerin, emekçilerin bayramı olarak kutlanmaktadır. 


1 Mayıs'ları faşist diktatörlüklerin 
olduğu ülkeler hariç, sosyalist, kapitalisttüm ülke işçileri kutlamaktadır. 


1 Mayıs'lar Türkiye'de 1909 yılından itibaren çeşitli biçimlerde kutlanmıştır. Bu kutlamalar özellikle 1921 ve 
1922 yıllarında gerçek anlamıyla Türkiye'yi işgale kalkışan güçlere ve onların 
işbirlikçilerine karşı yönelmiştir. 1 
Mayıs kutlamaları 1920'lerde ve 1930' larda da çeşitli biçimlerde sürdürülmüştür. 


1 Mayıs daha 1923 İzmir İktisat 
Kongresinde işçilerin dile getirilen istemleri doğrultusunda 1925 yılında bayram olarak kabul edilmiştir, ama Çiçek ve Bahar Bayramı olarak. 


(Devamı2. Sayfada) 
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1 MAYIS ALANINDAYIZ 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


ÜRKİYE işçi sınıfının tek demokratik sınıf ve kitle örgütü olan DİSK, 1976 yılından itibaren 1 Mayıs' 
ları kitlesel ve anlamına uygun olarak kutlamıştır. 1 
Mayıs 1977'de yüzbinlerce emekçinin üzerine ateş açılmış ve 36 yurttaşımız öldürülmüştür. 1 Mayıs 1977 katliamının gerçeği henüz aydınlanmamıştır. Ancak bu konuya ilişkin 


olarak Cumhuriyet Senatosunda bir araştırma komisyonu kurulmuştur. 


I MAYIS'IKUNDAKLAMA 
ÇABALARI BOŞA ÇIKARILMIŞTIR 


Mayıs 1978 öncesinde ise, işçi sınıfına ve emekçilere karşıt güçler 1 Mayıs'ın yeniden kanlı geçeceği, 1 

Mayıs'a katılan işçilerin yağma ve talan yapacağı, insanlara kurşun sıkılacağı propagandası yaparak 1 Mayıs'ı kundaklamaya çalışmışlar, ancak bu çabaları boşa çıkmıştır. 1 Mayıs 1978 bir tek kişinin bile burnu kanamadan Taksim Alanında kutlanmıştır. 


1 MAYIS'I KUTLAMAK 
DİSK'İN TEMEL GÖREVİDİR 


1 Mayıs'ı kutlamak DİSK'in temel görevleri arasındadır. DİSK Anatüzüğünün 4. Maddesinin (c) ve (e) fikraları ile 
5. maddesinin (f) fıkrası DİSK'in işçi sınıfının çıkarları doğrultusunda toplantılar yapmasını ve DİSK'in ilkelerine ve görüşlerine uygun işçi sınıfı yararına çalışma yapan tüm uluslararası örgütlerle dayanışma içinde olmasını ve işbirliği yapmasını zorunlu kılmaktadır, 


Ulusal ve uluslararası düzeyde dayanışma ilişkilerinin en somut olarak gözlerönüne serildiği gün ise 1 Mayıs'lardır. 

Öte yandan 22-28 Aralık 1977 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan DİSK 6. Genel Kurul toplantısında tüm Genel Kurul delegeleri oybirliği ile 1 Mayıs'ı kutlama kararı almıştır. 


1 Mayıs'ı kutlamak DİSK için hem bir tüzük emridir, 
hem de bir Genel Kurul emridir. 1 Mayıs'ın kutlanması, artık etle tirnak gibi DİSK'ten ayrılmayacak bir görevdir. 


DİSK, 1May1s1976 ve 1 Mayıs 1977'yi Milliyetçi Cephe iktidarlarının olduğu bir dönemde kutlamıştır. 1 Mayıs 1978'ın Taksim Alanında kutlanmasına önce izin verilmemiş, ardından bu izin gerekli görülmüş ve DİSK 1 Mayıs 


-1978'i de Taksim Alanında kutlamıştır. 


Töplu sözleşme yapmak DİSK'in ne denli temel görevi ise, 1 Mayıs'ı kutlamak dao denli temel bir görevidir. 


DİSK, 1 Mayıs 1979'u Taksim Alanında kutlamaya kararlıdır. Tüm emekçilere demokratik hak ve özgürlükleri genişletme vaadi ile iktidara gelen bir hükümet, emekçilerin en doğal hakkı haline gelen 1 Mayıs kutlamasını engelleyemez. 


1 Mayıs 1979'un Taksim Alanında kutlanmasını 
engellemek ayrıca 1 Mayıs 1977'de Taksim Alanında 
öldürülen 36 yurttaşımızın anısına saygısızlık olacaktır. 1 
Mayıs 1977 katliamını onaylamak olacaktır. 


Diğer yandan Kahramanmaraş'ta meydana gelen soykırımla ilgili olarak ilan edilen Sıkıyönetimin ilan gerekçesi de DİSK'in 1 Mayıs'ı Taksim Alanında kutlamasını onaylar. 


1 MAYIS YASAKLANAMAZ 


IKIYÖNETİM demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılmasını güvence altına almak amacı ile ilan edilmiştir. Bu gerekçeye sadık kalınmalı ve işçi sınıfının toplantı yapma özgürlüğüne engel olunmamalıdır. 


İstanbul Valiliğince alınmış olduğu söylenen İstanbul İli sinırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak alanların yeniden düzenlenmesine ilişkin karar da tarafımıza usulüne uygun bildirilmemiştir. Bu karar ancak ilanından sonra yapılacak başvurular için bir anlam taşır. 
Daha önceki başvurular bu düzenlemenin kapsamı dışındadır. Kaldı ki, 1 Mayıs kutlama töreni sıradan bir toplantı olmayıp işçi sınıfı ve emekçi halk açısından çok önemii bir bayramdır. 1 Mayıs bir bayram olarak değerlendirilmeli ve buna uygun işlem yapılmalıdır. 


1 Mayıs 1979'un Taksim Alanında kutlanması yalnızca 
işçilerin, emekçilerin değil, tüm demokratların, ilericilerin, yurtseverlerin en temel istemidir. 


3 yıldan bu yana anlamına uygun bir biçimde, yığınsal 
ve görkemli olarak kutlanan 1 Mayıs, 1979 yılında da DİSK'in geleneğine uygun olarak Taksim Alanında mutlaka kutlanacaktır. 


Bu bakımdan 26.3.1979 tarihli başvurumuzun bu 
çerçeve içinde değerlendirilmesini ve Taksim Alanının 1 


Mayıs kutlaması için ayrılmasını dileriz. . y E 


TARİH MÜ 


1 Mayıs işçilerin, emekçilerin 
birlik, mücadele, dayanışma günüdür. 1 Mayıs işçi sınıfının 8 saatlik işgünü için verdiği mücadelenin simgesidir. 1 Mayıs bütün ülkelerin işçilerinin sömürü ve baskıya karşı verdikleri mücadelenin bayraklaştığı, kitlelerin elinde, ağzında somutlandığı gündür. 


Kapitalistlerin kadın, çocuk demeden, işçileri günde 14-18 saat çalıştırdığı bir dönemde, 1884 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde işçiler işgününün 8 saat olması için mücadele kararı aldılar. Bu amaçla bütün ülkede istemlerini en güçlü bir biçimde duyurmak ve kotarmak için genel grev yapılmasını kararlaştırdı- lar. İşçilerin kararı kesindi: 10-12-14 saat değil 8 saat çalışmak istiyorlardı. “Hak verilmez alınır.” Mücadele ederek 8 saatlik işgünü hakkını alacaklardı. 


Amerikan İşçilerinin 
Direnişi 


1 Mayıs 1886 günü başta Chicago 
kenti olmak üzere ABD'nin birçok kentinde yüzbinlerce işçi genel greve gitti. Disiplinli ve kararlı bir grevdi bu. 
Kapitalistler bu grevden, işçilerin kararlılığından korktular. Çeşitli işyerlerinde grevi kırmak amacıyla patronlar olay çıkarttılar. Yalnızca bir fabrikada kiralık katiller 6 işçiyi öldürdüler- Bu katliamı protesto etmek amacıyla işçiler 4 Mayıs günü yeniden gösteri düzenlediler. Bu gösterilerde de patronlar boş durmadı. Daha sonra ajan oldukları anlaşılan kişilerin attığı bomba 4 işçinin daha ölümüne neden oldu. 


I Mayıs 
Bayram Oluyor 


ERAS A a 


Olayların sorumlusu olarak 8 işçi lideri tutuklandı ve yargılandı günlerce. Bir işçi lideri hapishanedeki hücresinde öldürüldü. Günlerce süren güdümlü yargılamalar sonunda üç işçi lideri ömür boyu hapse mahküm edildi. Dört işçi lideri 11 Kasım 1887'deidam edildi. 


İşçiler 1 Mayıs 1886'yı unutmadılar. Üç yıl sonra 14 Temmuz 1889'da Paris'te toplanan ve o günlerde devrimci niteliğini henüz yitirmemiş olan 
11. Enternasyonal'in (Uluslararası İşçi Derneği) 1. Kongresi “8 Saatlik işgünü” mücadelesinidaha da yoğunlaştırmak ve Mayıs 1886 katliamını * protesto etmek amacıyla tüm dünya işçilerinin uluslararası çapta birlik ve dayanışmasını sergileyecek gücünü gösterecek mücadele azmini ortaya koyacak birgün olarak 1 Mayıs'ı seçti. 
1 Mayıs'lar 1890'dan sonra dünyanın 
her köşesinde işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmaya başlandı... 
Kutlanmaya devam ediyor. 


Türkiye'de 
I Mayıs'lar 


Türkiye işçi sınıfı da 1906 
yılından başlayarak kutladı 1 Mayısları. Kutlama gösterileri 1921'lerde daha bilinçli daha kitlesel bir düzeye ulaştı. 


IŞIK 1 


© Pankartlarımızla, & bayraklarımızla, sloganlarımızla dolduracağız 1 MAYIS 
ALANINI, 


1 MAYIS 1979'da da... 


1800'lerde başlayan işçi sinifinin mücadelesi 
1848- devriminde; 
1571 Baris Komün ünde, 
15861 Mayıs 
Direnişlerinde bilenerek, güçlenerek, örgütlenerek bugünlere geldi. 
Türkiye İşçi Sınıfı da 
1872'de yaptığı ilk grevle bu mücâdele içindeki yerini aldı. 
Sömürüsüz ve baskısız birdünya kurma mücadelesinde önüne dikilen engelleri birbir yıkarak gelişti. 
Mücadele 
Türkiye İşçi 
Sinifi yandaşı emekçi kitlelerle birlikte sömürüsüz ve baskısız, 
Sosyalist bir 
Türkiye kurmak için canıyla, kanıyla mücadele ediyor. 
“Üreten biziz yöneten de biz olacağız" 
diye haykırıyor. 


Kurtuluş savaşı günlerinde İstanbul'da, Selânik'te Türk, Rum, Ermeni, Yahudi işçiler omuz omuza kutladılar 
1 Mayısları. Emperyalizme karşı 
bağımsızlık mücadelesinin daha da yoğun bir biçimde vurgulandığı kut- 


“lamalardı bu kutlamalar. 


Egemen sınıflar korktular işçilerin birlik, dayanışma ve mücadele gününden. 1 Mayıs'ın “bahar ve çiçek bayramı” ilan edilişi işte bu korkunun bir ürünüdür. Egemen sınıflar istediler ki, işçiler unutsunlar 1 Mayıs'ı. O gün kırlarda çiçek toplasınlar. 


) 1 Mayıs 1977'yi unutmadık. 
Demokratlar, ilericiler, 


yurtseverler, emekten yana tüm güçler görev başına... 


36 yurttaşımızın anısını 
mücadelemizde yaşatacağız 


Amerikancı sarı sendikacılığın temsilcisi Türk-İş'te bu aldatma unutturma. kervanına katılmakta gecikmedi. Sendikalar yasası ile Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt yasasının onaylandığı 24 Temmuz gününü “işçi bayramı” olarakilan etti. 


Türk-İş böylelikle, lokavtı meşrulaştıran, grev hakkını sınırlandıran, referandum hakkını vermeyen, genel grev ve dayanışma grevlerini yasaklayan bu yasaları işçi bayramı olarak kabul etmekle kimlerin yanında kimlere karşı olduğunu bir kez daha gösterdi. 


Yasak Kırılıyor 


Ancak 1 Mayıs'ı unutturmak için sarfedilen tüm çabalar boşa çıktı. 
İşçiler, emekçiler, emeğin bayramını unutmadılar. Birlik, mücadele, dayanışma günü üzerindeki yasak zinciri her geçen gün kitlelerin baskısı altında zayıflıyor, bu güce dayanamaz halegeliyordu. 


Ve 1 Mayıs 1976'ya gelindiğinde Türkiye işçi sınıfı, Devrimci sendikal 
örgütü DİSK'in öncülüğünde kırdı 1 
Mayıs üzerindeki yasak zincirini, yüz- 


binlerce işçi, emekçi aktı Istanbul'un 
Taksim alanına. Taksim Alanı artık 1 
MAYIS ALANI oldu. Egemen sınıfların yüreklerine korku salarak kutladı yüzbinlerce işçi, emekçi emeğin bayramını. 


Bütün Ülkelerin işçileri Birleşin! 


Uluslar, dilleri, dinleri, renkleri, mezhepleri ne olursa clisun, tüm dünya işçilerinin çıkarları bir, amaçları ortak, mücadeleleri aynı hedeflere yöneliktir. O nedenle sömürü ve 


baskıya karşı, sömürüsüz, savaşsız bir dünya için BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ BİRLEŞİN! denmiş ve işçiler bu slogan doğrultusunda ortak düşmanlarına karşı, sömürücülere karşı, savaş kışkırtıcılarına karşı mücadelelerini yükseltmişlerdir. 


Günümüzde Dünya 

= Sosyalist sistemin, kapitalist ülkeler işçi sınıflarının, ulusal kurtuluş mücadelesi veren halkların devrimci birlik ve dayanışmasının her 


geçen gün daha da pekiştiği, kapitalizmden sosyalizme geçiş sürecinin hızlandığı bir dünyada yaşıyoruz. 


Emperyalizm çağında sermaye uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 
Bu gelişim, işçilerin uluslararası dayanışmasını daha da zorunlu kılmış, çokuluslu tekellere karşı, uluslararası gericiliğe karşı, savaş kışkırtıcılığına karşı verilen mücadele daha da önem kazanmıştır. 


İşçi sınıfının ırkçılığa, şövenizme, ayırımcılığa karşı mücadelesi her geçen gün biraz daha gücienmektedir. 


Egemen Sınıfların 
Korkusu 


1 Mayıs egemen sınıflara korku, 
işçilere emekçilere UMUT ve MÜCA DELE AZMİ verir. Kapitalistler, işçi sınıfının örgütlü gücünün açıkça sergilenmesinden korkarlar. Onlar bilirler ki, örgütlü işçiler, emekten yana tüm insanları yanlarına çektiklerinde, tüm sömürülenleri örgütlediklerinde sonları gelmiştir. İşte o nedenle engellemek isterler 1 Mayıs gösterilerini. 1977 1 Mayıs'ında tezgâhladıkları kanlı saldırı işte bu korkunun bir ifadesidir. İstediler ki işçiler korksunlar ve bir daha gelmesinler 1 Mayıs'a. Ancak onların unuttukları birşey var. Türkiye işçi sınıfı bilinçleniyor, yandaşı emekçileri bilinçlendiriyor. Sömürünün, yokluğun. açlığın nedeni olan bu sömürü düzenine karşı mücadeleyi örgütlüyor... 36 yoldaşımızın kahpece öldürülüşü mücadele azmimizi bilemiştir. 
2 Mayıs 1977'de fabrikalardan tarlalardan yükselen “1 Mayıs'ta 1 Mayis alanında” sesi 1978'in 1 Mayıs'ında 
somutlanmıştır. 1 Mayıs alanında.” 1 
Mayıs 1977'yi UNUTMAYACAĞIZ. 


dâim 


Katillerden HESAP SORACAĞIZ mam 


I Mayıs'ta 
1 Mayıs Alanına 


1978 1 Mayıs'ı yine yüzbinlerce 


işçinin emekçinin katıldığı, istemlerini dosta düşmana olanca gücüyle haykırdığı bir gün oldu. İşçi sınıfının disiplini korku verdi egemen sınıflara. 


1978 1 Mayıs'ından bu yana geçen 
süre işçi ve emekçi kitleler üzerindeki baskının daha da yoğunlaştırılmak istendiği, emekçi kitlelerden fedakarlık istenirken, hazırlanan yeni yasa tasarıları ile demokratik hak ve özgürlüklerin daha da kısıtlanmak istendiği bir süre oldu. Bu dönem içinde ülkenin 13 ilinde ilan edilen sıkıyönetim, ilan ediliş gerekçesinin tersine ilerici, demokrat, yurtseverlere karşı baskıcı, engelleyici bir uygulama içinde oldu. Toplantılar yasaklandı, dergiler kapatıldı. 141 ve 
142 gibi işçi sınıfınin düşünce ve 
örgütlenme özgürlüğünü yasaklayan maddeler yetmiyormuş gibi sıkıyönetim uygulamalarıyla işçi ve emekçilerin haklı mücadelesi engellenmek istendi. 


1 Mayıs sıkıyönetim yasaklarına 
göre 1 Mayıs alanında kutlanmasın deniliyor. Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halkımız, kanıyla canıyla kazandığı, 
36 yoldaşının kanıyla suladığı 1 Mayıs 
Alanında 1 Mayıs'ı kutlayacaktır. İşçi sınıfının bu hakkını hiçbir gerekçe, hiçbir engelleme geri alamaz. 


Fabrikalarda, tarlalarda, bürolar- da, ülkenin dört bir yanında hazırlanıyor işçiler emekçiler, bütün değerleri yaratanlar, birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutlamaya Pankartlanmızla, bayraklarımızla, sloganlarımızla dolduracağız 1 Mayıs Alanını, Mayıs 1979'dada... 


zl Şİ 


3 maz” gg Onur Kurulu 
i URUTME Kararının tartışılacağı 


KURULU 
UYARIYOR 


— Türkiye işçi sınıfının tek devrimci sınıf DI K ve kitle sendikal örgütü olarak kuruluşundan bu yana hep burjuvazinin 

saldırılarına, ince oyunlarına karşı bilinçli üyelerinden 


aldığı güçle mücadele etmiştir. 


Burjuvazi, işçi sınıfının ve yandaşı emekçi kitlelerin ekonomik-demokratik mücadelesinin güçlü bir silahı olan DİSK'i etkisiz duruma getirmek için çalışmıştır. 


İşçi sınıfımız bu saldırılara biliminden aldığı bilinçle göğüs germesini bilmiştir. 15-16 Haziranlar, DGM'ler, 
20 Mart'larbunun en somut kanıtlarıdır. 


örgüt Disiplini 


leri, bilerek ve isteyerek DİSK'in birliğine, işçi 

sınıfının mücadelesine zarar veren bir davranış içine girmişlerdir. DİSK'in mücadele geleneklerine ters, işçi sınıfı bilimine uymayan davranışlarını, sürekli uyarılara rağmen sürdürülmüşlerdir. Bunlar, dar grup çıkarları uğruna, DİSK'in birliğini tehlikeye atmaktan çekinmemişler, üyelerinin ekonomik-demokratik çıkarlarını koruyacaklarına, üyelerini bu r aulaşmak için kullanma yoluna gitmişlerdir. 
Demokratik-merkeziyetçiliğin temel taşı olan “Üyeler örgüte, azınlık çoğunluğa, alt organlar üst organlara uyar” ilkesini yok saymak istemişler, örgüt disiplinini hiç kaale almamışlardır. Tartışmalarda “eleştiri-özeleştiri-ikna yönteminin” yerine “dayatmacılığı” getirmek istemişlerdir. Demokratik-Merkeziyetçi işleyişin “en alt düzeyden en üst düzeye kadar tüm organların seçimle işbaşına gelmesi” ilkesini, saptırarak hedef 


$ ON zamanlarda bazı sendikalarımızın yönetici- 


_ şaşırtarak mücadelenin içe dönük sürdürülmesine 


yönelmişler ve sendikalarda anti-demokratik, tüzük hükümleri ile “tabanın söz ve karar sahibi olma” ilkesini engellemek istemişlerdir. 


DİSK organlarının kararlarına uymayarak DİSK ve işçi sınıfının düşmanlarını sevindirecek işler yapmışlardır. 


Onur Kurulu Kararı 


bağlı DİSK'te disiplinsizliğe tabanın söz ve 

karar sahibi olma ilkesini çiğnemeye: izin verilemez. Bunları yapmaya kim kalkışırsa kalkışsın, DİSK Anatüzüğünün öngördüğü disiplin hükümleri uygulanır. 


S INIF ve kitle sendikacılığı ilkelerine sıkı sıkıya 


Sınıf uzlaşmacılığı anlayışına karşı, sınıf sendikacılığı ilkelerine dayalı bir çalışmayı benimseyen DİSK, Anatüzüğü, uyarınca 4 sendikayı Onur Kurulu'na vermiştir. Onur Kurulu uzun süre konuyu incelemiş, belgeleri değerlendirmiş, ifadeler almış ve 15.3.1979 tarihinde kararını vermiştir. 


Onur Kurulu, Maden-İş, Bank-Sen ve Baysen 
Sendikalarına 1 yıl, Yeraltı Maden-İş Sendikasına da 4 
ay geçici ihraç cezası vermiştir. Ayrıca Maden-İş yöneticilerinden Kemal DAYSAL, Murat TOKMAK, Halit ERDEM ve Mehmet ERTÜRK ile BANK-SEN yöneticilerinden Yücel ÇUBUKÇU ve Turhan ATA, DİSK üyeliğinden kesin ihraç cezasına çarptırılmışlardır, 


yeri DİSK 
Anatüzüğü belirlemiştir. 
Kararın 
Tartışılacağı yer Genel 


Kurul'dur... 


Geçici olarak DİSK üyeliğinden çıkartılan sendikalarımızın tabanlarında bir takım kişiler kendi çıkarları doğrultusunda DİSK'in birliğine yönelik, DİSK'i parçalamayı amaçlayan çalışmalara girişebilirler. Son zamanlarda bu yolda bazı girişimlerin kanıtları vardır. 


Ancak bilinçli DİSK üyeleri bunlara bu olanağı vermeyeceklerdir. Vermemelidirler. 


işçiler DİSK'in Doğal üyeleridir 


— Onur Kurulu bu 4 sendikamızı geçici DISK olarak üyelikten çıkartmıştır. Çıkartma süresinin sonunda bu sendikalarımızın 

üyeliklerini tekrar elde edebilmeleri bundan sonraki 


DİSK Tüzük ve organ kararlarına karşı gösterecekleri tavır ve eylemlerine bağlıdır. 


GEÇİCİ OLARAK ÜYELİKTEN ÇIKARTILAN BU SEN DİKALARIN TABANLARI YANİ SİZLER HER AÇIDAN DİSK'İN GÜVENCESİ İÇİNDESİNİZ VE BU DEVAM EDECEKTİR. DİSK ASLA BU SENDİKALARIMIZIN ÜYESİ İŞÇİLERİ DIŞLAMAMIŞTIR. DIŞLAMASI DA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. ZİRA SENDİKA ÜYELERİ İŞÇİLER DİSK'İN DE DOĞAL ÜYELERİDİRLER. 


Bu sendikalarımızın önümüzdeki günlerde toplu 


- sözleşme görüşmelerine başlayacağı bilinmektedir 


DİSK bu görüşmeleri izleyecektir. 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Tek tip demokratik tüzük uygulaması 


DİSK'in Desteği 
Devam Edecek e e li ee 


EÇEN YIL MESSE KARŞI MADEN-İŞ ÜYELE 

İz RİNİN YÜRÜTTÜĞÜ GREVE BİR ÇIRPIDA 8 
MİLYON LİRA YARDIM YAPAN DİSK ELBET 

TE DEVRİMCİ BİRLİĞİN GEREKTİRDİĞİ MADDİ 


DESTEĞİNİ İŞÇİ TABANIMIZA DEVAM ETTİRECEK TİR. 


Başta Maden-İş Sendikası üyeleri olmak üzere Bank-Sen ve Baysen üyeleri gözbebekleri gibi korudukları ve korumak zorunda oldukları DİSK ile bütünlüklerini devam ettireceklerdir. Bu konuda kişisel hırs ve çıkarları için önlerine çıkacak fırsatçılara asla inarmayacaklar, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerini inançla koruyacaklardır. 


Onur Kurulu kararının tartışılacağı yer DİSK Genel Kurulu'dur. Bunun aksi davranışlar işçi sınıfı disiplini ile çelişir ve örgütsel büt'inlüğü zedeler. 


DİSK 6. Genel Kurulu 6 No.lu “Sendikalarda içe dönük demokrasinin uygulanması ve tüzüklerin demokratikleştirilmesi”, kararı ile “10 No.lu” “Tabanın söz ve karar sahibi olması genel ilkeleri” kararı gereği DİSK Genel Yönetim Kurulu “TEK TİP DEMOKRATİK TÜZÜĞÜ” görüşerek kabul etmiştir. 


Sendikalarımızdan gelen birer yetkili ile birlikte yapılan Genel Yönetim Kurul toplantısında ise bu tüzüğün 
1980 Nisan ayı sonuna kadar üye örgütlerimizin 
benimsemesi yolunda bağlayıcı bir karar da almıştır. 
“TEK TİP DEMOKRATİK TÜZÜK” bilinçli üyelerimizin, DİSK'in ilkelerini sendikalarında egemen kılma mücadelesinde en önemli araçları olacaktır. 


Yönetici olabilmek için işçiden “vermediği diplomayı” isteyen, işçilerin oylarıyla seçilen işçiyi “Veto” eden anti-demokratik uygulamalara DİSK'in bilinçli üyeleri DUR diyecek, tabanın söz ve karar sahibi olması bu tüzükle en yaygın ve etkin biçimde uygulanacaktır. 


YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ İLKELİ BİRLİĞİ 


YAŞASIN DEMOKRASİ, BAĞIMSIZLIK. 


SOSYALİZM MÜCADELESİ 
YAŞASIN DİSK... 


alınarak Genel Yönetim Kurulu'nun genişletilmiş toplantısında sendikalarımızın yetkililerinden oluşan 7 kişilik bir komisyon tüzüğü hazırlamakla görevlendirilmiştir. 


Üye sendikalar 
30 Nisan 1979'a 
kadar tek tip tüzüğü benimseyecek 


Hazırlanan “Tek Tip Demokratik Tüzük” Yönetim Kurulu- nun 21-23 Mart günlerinde yaptığı toplantıda son biçimini almıştır. Toplantının üye sendikaların birer yetkilisinin de katıldığı birleşimin- de, “Tek Tip Demokratik Tüzüğün" 30 Nisan 1980 gününe kadar tüm üye sendikalarımızca yaşama geçirilmesine ilişkin bağlayıcı karar oybirliği ilealınmıştır. 


DİSK Genel Yönetim 
Kurulu'nun bu konuya ilişkin kararında, “Tüm üyelerimize hiç bir koşul aranmaksızın sendikasının yönetim organlarına seçilme yolunu da açan tek tip demokratik tüzük ile demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı yolunda tarihsel bir aşama noktasına ulaşılmış, bazı sendikalarda- ki anti-demokratik tüzüklere vede uygulamalara son veril- 


miş, bu yüzden sendikaların yargı organları karşısına çıkarılması da önlenmiş olacaktır” denilmiştir. 


Demokratik Tüzüğün amaç ve ilkeleri maddesinde, “ülkemizi ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslararası işçi sınıfı ile uyumlu çalışmalar yapmayi hedefleyen, sosyalist bir düzenin hayata geçirilmesine ilişkin çalışmalarda bulunmayı ilke sayar” görüşü yeralmaktadır. x 


Seçilmek için üyelikten başka koşul 


aranmayacak 


Organ yöneticilerini seçecek delegelerin, yöneticiler tarafından atanması veya Yürütme Kurullarının delege seçilmek için aday olanları dışlaması, bütün bu engellerden aşarak seçilmiş delegelerin delegeliklerinin kaldırılması gibi sendikal demokrasiyi yokeden uygulamalara son veren Demokratik Tüzük 
“Sendika organlarına veya delegeliğe aday olmak için sendika üyeliğinden başka bir koşul aranmaz” hükmünü degetirmektedir. 


Tabanın söz ve karar sahibi olma ilkesi bir lüks değildir. İçi boş, gelişi güzel söylenmiş, işçileri avutma aracı olarak kullanılacak bir söz de değildir. İşçilerin gerçekten yönetimde söz ve karar sahibi olmalarını sağlamayı amaçlayan DİSK'in genel bir ilkesidir. 


DİSK'in 6. Genel Kurulu 


“Demokratik Tek Tip Tüzüğe 


ilişkin kararıyla bütün bu engelleri ortadan kaldirma 


- görevini genel yönetim kuru- 


luna vermiştir. Bunu gerçekleştirmek bizim ve üye sendikalarımızın tarihi ve sınıfsal görevimizdir. 


DİSK'i DİSK yapan ilkelerin başında gelen “tabanın söz ve karar sahibi olma” 
ilkesinin önündeki tüm engelleri kaldıran, “Demokratik Merkeziyetçi" işleyişe yeni boyutlar kazandıran “Tek Tip Demokratik Tüzük” bilinçli 
DİSK üyelerinin elinde daha da gelişecek, mücadele içinde kazanılan zengin deneylerin ışığında Türkiye işçi sınıfının “sınıf ve kitle sendikacılığını" egemen kılma ve “devrimci sendikal birliği sağlama” mücadelesinde elindeki en önemli araçlardan biri olacaktır. 


